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Eerste zondag van de zomer

OM TE BEGINNEN
Orgelspel Praeludium h-Moll (BWV 544)  - J.S. Bach 
(1685-1750) 
Welkom en (staande) zingen openingslied 296 ‘Die
de morgen ontbood’ (refr. 2x allen, mannen cantorij, 
refr. 1x allen, vrouwen cantorij, refr. 1x allen)
Bemoediging en gebed van toenadering
Zingen Zangen van Zoeken en zien 93; 1 
cantorij, 2 allen ‘Welkom’ – t: Maryt
Poortstra, m: Tom Löwenthal 
Groet (hierna zitten)  
Kyriegebed en zingen Glorialied 304
‘Zing van de Vader die in den beginne’
 
RONDOM HET WOORD   
Bloemschikking
Gebed om opening lied 330 
‘Woord dat ruimte schept’ (1e x cantorij, 
2e x allen)
Eerste Schriftlezing Job 30: 15 – 26 en
38: 1
Zingen lied 850 (allen); 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Geen taal 
bij machte U te meten’
Evangelielezing Marcus 4: 35 - 41
Zingen lied 352; 1c, 2a, 3a, 4c, 5a, 6a en 7a 
‘Jezus, meester aller dingen’
Woorden bij het WOORD
Zingen lied 256; paar keer allen ‘Blijf met uw 
genade bij ons’ – Taizé 



GAVEN EN GEBEDEN
Diaconale mededelingen

1. Kerk en diaconie 2. KIA Werelddiaconaat – 
Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel 
jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren 
verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun 
kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar 
thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische 
vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de 
slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten 
vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan 
hun eigen familieleden en buren.
Collecte
 
Cantorij zingt: 
‘Wohl mir, daß ich Jesum habe’ – Johann Sebastian Bach 
Wohl mir, daß ich Jesum habe, o wie feste halt’ ich ihn, daß 
er mir das Herze labe, wenn ich krank und traurig bin. Jesum
hab’ ich, der mich liebet und sich mir zu eigen gibet, ach 
drum lass’ ich Jesum nicht, wenn mir gleich mein Herze 
bricht.  

Dankgebed - Voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met 
het licht van de Paaskaars, waarbij gezongen 
acclamatie ‘Spreid uw dragende vleugels onder ons 
uit, spreid uw warmende lichtglans over ons uit. 
Stilte - Cantorij/ gemeente zingt ‘Onze Vader 
verborgen’ – t: Huub Oosterhuis, m: Tom Löwenthal

GEZEGEND VERDER
Zingen (staande) slotlied 422 ‘Laat de woorden die 
we hoorden’
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x)
Orgelspel Fuga h-Moll (BWV 544) - J.S. Bach (1685-
1750) 

_______________
Na afloop is er koffie/ thee. Welkom!



Mededeling
Orgelconcerten door Ingeborg
Zaterdag 29 juni, aanvang 16.00 uur, Chamadron te 
Havelte 
Dinsdag 2 juli, aanvang 11.30 uur, Orgelmuseum te 
Elburg 

Aan de dienst werkten mee

Voorganger Ds. Hanneke Diermanse
Organist/ cantor Ingeborg van Dokkum - Prins
Ouderling van dienst Tineke Dragt
Diaken van dienst Tonny Oplaat
Lector José Vijver
Kerkrentmeester Henk Hogeweg
Camera Freek Beltman
Geluid Be Meijer
PowerPoint Frits Mandersloot
Koster Joke Bronsvoord
Koffieschenkers Gerrie Meijer en Henk Oplaat


